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Meditatie 
Eibert Kok

‘Er is jou mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.’ 
(Micha 6: 8)

De profeet Micha
Micha is een van de twaalf kleine profeten, een klein boekje uit 
het Oude Testament, genoemd naar een profeet die volgens het 
opschrift werkzaam was tussen 750 en 700 vóór Chr. Hij verkon-
digt de ondergang van Jeruzalem en gaat daarmee in tegen de 
officiële profeten die verkondigen dat het allemaal niet zo’n vaart 
zal lopen. Micha verzet zich op verwijtende toon vooral tegen de 
mensen die de touwtjes in handen hebben: de machthebbers 
en de bezitters. Zij maken zich schuldig aan sociaal onrecht 
door vooral oog te hebben voor eigenbelang. Hij keert zich 
tegen de opvatting dat God het goede beloofd heeft aan Juda en 
Jeruzalem en dat het daarom wel goed zal komen ongeacht hun 
gedrag. ‘God is met ons’ is de gedachte. Micha’s boodschap is dat 
hun houding er wel degelijk toe doet en dat ze met hun huidige 
manier van leven hun eigen ondergang bewerkstelligen. ‘God zij 
met ons’ betekent doen wat God van mensen vraagt: recht doen 
aan de arme, de wees en de vreemdeling.

Micha Nederland
In 2006 werd Micha Nederland opgericht als tak van het we-
reldwijde Micah Global Network. Micha Nederland werd een 
zelfstandige stichting, gedragen door een partnernetwerk van 
christelijke organisaties. Kerk in actie, de diaconale tak van de 
Protestantse Kerk in Nederland, is er een van. Bovenstaande tekst 
werd het uitgangspunt. In het Micha Manifest staat: ‘In een her-
nieuwd besef van onze verantwoordelijkheid tegenover God en 
medemens, willen wij als volgelingen van Jezus Christus gehoor 
geven aan de oproep van Micha. Deze krijgt een centrale plaats 
in ons denken en handelen:
• �Wij willen actief opkomen voor hen die in deze wereld on-

rechtvaardig behandeld worden.
• �Wij willen oefenen in een levenshouding van verwondering 

over, en respect en zorg voor de schepping.
• �Wij willen niet langer gebruikmaken van goederen die ten koste 

van het welzijn van anderen zijn geproduceerd.
• �Wij willen van harte en gul de ons geschonken rijkdom delen 

met hen die in armoede leven, ook als wij daardoor zelf mis-
schien soberder moeten gaan leven.

• �Wij willen ook in onze eigen omgeving verbindingen zoeken 
met mensen die buiten ons huidige sociale netwerk vallen, om 
zo dreigende sociale tegenstellingen te doorbreken.

Het is ons verlangen dat christenen Gods liefde aan mensen in 
woord en daad betonen. God is immers een God van recht en 
van herstel van geschonden relaties.’

Micha Zondag
Door Micha Nederland is de Micha Zondag in het leven geroe-
pen. Die valt op de zondag het dichtst bij Wereldarmoededag. 
Dit jaar op 20 oktober. Het thema is ‘Zien we het wel? Kijken 

door de ogen van de Maker.’ Ook in de Sint-Catharijnekerk zullen 
we dit jaar daarbij stilstaan. We lezen uit Genesis 20. Abraham 
trekt naar de Negev-woestijn. Hij denkt allereerst aan zichzelf en 
vertelt tegen iedereen dat zijn vrouw Sara zijn zus is. Daarmee 
schendt hij haar integriteit. Koning Abimelech krijgt te horen dat 
Sara ongetrouwd is en haalt haar naar zijn paleis, omdat hij haar 
als vrouw wil hebben. In de uitleg van het verhaal wordt meestal 
ingezoomd op die twee mannen. Dat kan komen omdat we Sara 
niet horen spreken. Maar als we Sara links laten liggen doen we 
precies hetzelfde als de twee mannen. Ze zien Sara niet voor wie 
ze is. Sterker nog, haar eigen man ziet haar als een bedreiging 
voor zijn eigen leven. En de koning ziet haar als een toevoeging 
aan de vrouwen die hij kan ‘gebruiken’ wanneer hij dat wil. Maar 
God neemt het voor haar op, Hij ziet haar, Hij merkt haar op.

Verklaring ‘Evangelie en extreemrechts gaan niet samen’
Het was ook Micha Nederland die in september kwam met een 
verklaring, ondertekend door meer dan 800 mensen, voorname-
lijk predikanten en andere theologen. “In deze verklaring nemen 
we duidelijk stelling: de retoriek van de vluchteling/migrant als 
schuldige voor alle problemen die we in Nederland hebben 
moet worden tegengesproken. Etnocentrisme heeft geen be-
staansrecht in de kerk. Extreemrechts gedachtengoed gaat niet 
samen met het evangelie. Wij geloven dat alle mensen door God 
gewild, geliefd en gekend zijn. Gods Koninkrijk is een veelkleurig 
Koninkrijk, bedoeld voor elke stam en elke taal. Alle mensen zijn 
gelijkwaardig. We kunnen en willen geen onderscheid maken 
tussen de ene of de andere groep mensen.”
Mijn naam staat er niet onder, hoewel ik zeker achter de inhoud 
van deze verklaring sta. Maar soms ben ik een weifelaar. En toen 
was ik te laat. Maar de hartenkreet van deze verklaring is ook de 
mijne. De kritische stem van Micha in mijn hoofd krijg ik maar 
niet stil. 

De kritische stem van Micha
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Micha geschilderd door James Tissot (1836-1902), The Jewish 

Museum New York, gift van de erfgenamen van Jacob Schiff.



Uit het 
liedboek

1

Maak ons hart onrustig, God,

dat het ontevreden klopt

als we mooie leugens horen

en gemakkelijke woorden!

Maak ons hart onrustig, God.

2

Stort in ons uw tranen uit.

Mensen worden uitgebuit,

weggeschopt en opgesloten.

Zegen hen als wij hen troosten.

Stort in ons uw tranen uit.

3

Steek in ons uw woede aan

om het onrecht te weerstaan!

Geef ons moed om op te treden.

Laat ons vechten voor de vrede.

Steek in ons uw woede aan.

4

Laat ons dwaas en koppig zijn.

Laat ons doorgaan tot het eind.

Gaat het onze kracht te boven,

laat ons dan in U geloven.

Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is uw koninkrijk

tot in alle eeuwigheid.
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Op zaterdag 2 november, Allerzielen, is 
de Sint-Catharijnekerk geopend. Wereld-
wijd worden op deze dag overledenen 
herdacht. Het simpel aansteken van een 
kaarsje is een ritueel dat je kort na een 
overlijden, maar ook jaren later, weer te-
rugbrengt bij diegene die er niet meer is. 
Voor iedereen stelt de Protestantse 
Gemeente Brielle de Sint-Catharijnekerk 
open om stil te staan bij hen die ons 
ontvielen.
De kerk is geopend van 11.00 tot 17.00 
uur. Je kunt een kaarsje branden of ge-
woon stil zijn.
Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Maak ons hart onrustig, God
Deze keer geen nummer uit het Liedboek van 2013 maar een 
lied van ‘Schrijvers voor Gerechtigheid’. Dat is een gelegenheids-
collectief van christelijke muzikanten en dichters. Hun doelstel-
ling is om regelmatig een album uit te brengen met nummers 
waarin speciaal aandacht is voor recht en onrecht in de wereld. 
Hoe gaan mensen met elkaar om? Hoe gaan mensen om met 
Gods goede schepping? In 2011 is het album ‘Zeeën van recht’ 
verschenen, in 2014 het album ‘Licht’ en in 2023 de bundel 

‘Scheppingsliederen’. Het lied ‘Maak ons hart onrustig, God’ 
komt uit het tweede album. Het is een lied naar Psalm 62 en is 
geschreven door Roald Schaap en Liesbeth Goedbloed. De tekst 
onderging nog een bewerking door Menno van der Beek. Op 
zondag 20 oktober zullen we dit lied in de Sint-Catharijnekerk 
zingen samen met de cantorij. Marco ’t Hart schreef speciaal 
voor deze gelegenheid een nieuwe melodie!

In de kerstnachtdienst van 24 december kan er weer gezongen 
worden in het projectkoor in de Sint-Catharijnekerk. De cantorij-
leden kijken er naar uit! Zoals vanouds wordt er een projectkoor 
gevormd om met veel zangers een bijdrage te leveren aan deze 
feestelijke dienst. De cantorij nodigt u daarom van harte uit om 
mee te komen repeteren voor deze dienst. 
Heeft u geen zangervaring? Na vijf repetities onder de inspire-
rende leiding van onze cantor Marco ‘t Hart kunt u erop rekenen 

dat u voldoende zangervaring heeft opgebouwd om mee te 
zingen in de Kerstnachtdienst. 
De repetities vinden plaats in de kerk op de dinsdagavonden 
12 en 19 november van 21.00 tot 22:00 uur en op 3, 10 en 17 
december van 20.00 tot 22.00 uur. 
Wilt u met ons meezingen of wilt u meer informatie? E-mail naar 
Tine Wolters: jcwolters@kpnmail.nl of bel 06 1141 9740.

Meezingen in de Kerstnachtdienst



Kerkkronkel 
Theun Klein
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Vermogen
‘Je hebt aardig wat vermogen opge-
bouwd en daar zit je dan met je ton op de 
bank. Best een beetje saai hè’.  Zo begint 
een reclamespotje dat bijna wekelijks 
via de radio voorbijkomt. ‘Want met die 
ton kun je zoveel meer doen. Beleggen 
bijvoorbeeld’, vervolgt het spotje. En na-
tuurlijk komt dan het fonds voorbij waar 
we ons spaargeld op moeten storten.
Dat we een spaarzaam volkje zijn, lijdt 
geen twijfel. We hebben met z’n allen 
honderden miljarden aan beleggingen 
uitstaan, schrijft NRC medio september. 
Daar bovenop ook nog eens honderden 
miljoenen aan spaargeld en eigen huizen. 
We zijn gewoon schathemelrijk! We 
kunnen doen wat we willen. Een miljar-
dair als Musk doet dat ook en reikt naar 
de sterren. Wil Mars bewoonbaar maken. 
Maar als echte Nederlanders zitten wij 
liever op ons geld. En neemt niemand 
het voortouw om met een deel van dat 
gigantische vermogen de wereld te ver-
beteren. Woestijnen opkopen en omtove-
ren in vruchtbare gebieden bijvoorbeeld. 
Of steden bouwen op de bodem van de 
zee. Daar heb je visionairs voor nodig. 
Nou hebben we die altijd wel gehad in 
dit land. De gebroeders Das bijvoorbeeld, 
ingenieurs  die in de zestiger jaren al met 
uitgewerkte oplossingen kwamen voor 
vervoers- en huisvestingsproblemen die 
toen en zelfs nu nog revolutionair ogen. 
Maar ja, de kost gaat voor de baat uit en 
die baat moet je maar afwachten. Dus er 
werd niks mee gedaan.

Vermogen zonder papieren
Nog meer tot de verbeelding spreekt 
het levensverhaal van Johannes Esser, 
nu vergeten maar in zijn tijd wereldbe-
roemd. Hij wilde in 1914, hij was toen 
nog een beginnend huisarts in Polsbroek, 
Frankrijk helpen bij het oplappen van die 
eindeloze stroom verminkte soldaten. 
Het ontbreken van een chirurgendiploma 
compenseerde hij met een overvloed 
aan zelfvertrouwen. Hij werd geweigerd. 
Hierop zocht hij zijn heil bij de tegenpartij. 
Al improviserend ontwikkelde hij achter 
het Duitse oostfront de ‘Esser-inlay’. Een 
baanbrekende methode om afgeschoten 
neuzen, wangen en halzen te reconstrue-
ren. Sensationeel was de  operatie bij een 

Hongaarse soldaat die door een ontplofte 
granaat in zijn hand, zijn vingers was 
kwijtgeraakt. Esser transplanteerde vier 
tenen van de man naar zijn handstomp 
en verlengde de grote teen. Na vijf weken 
kon de man weer lopen en zijn veters 
strikken. Esser voerde allerhande huzaren-
stukjes op zonder dat hij er een opleiding 
voor had. Vertrouwend op zijn durf en 
intuïtie verrichtte hij duizenden operaties 
en legde de grondslag voor de heden-
daagse plastische chirurgie. 
Op dezelfde manier ontwikkelde Es-
ser zich tot kunsthandelaar en maakte 
Nederland vertrouwd met Sluiters en 
Mondriaan. Tussen de bedrijven door 
werd hij schaakkampioen van Nederland 
en speculant in boerderijen en kaste-
len waarmee hij schatrijk werd. En ook 
bekwaamde hij zich nog tot jetset-arts 
waarbij hij alom bekende toneelspelers of 
een barones voor grof geld ‘corrigeerde’.

Vrijstaat
Toch ging zijn hart uit naar de legers van 
oorlogsverminkten. Hij wilde ze opvan-
gen en behandelen in een Vrijstaat. Een 
volledig onafhankelijk dwergenrijkje met 
een plastisch-chirurgisch ziekenhuis en 
een universiteit waar studenten werden 
opgeleid. Ook moesten er gebouwen 
komen waar revaliderende patiënten zich 

konden bekwamen in ambachten. 
Met eigen postzegels en een douane. Es-
ser zelf als geneesheer-dictator. Daar had 
hij zijn hele fortuin voor over.
Tussen 1929 en 1939 reisde hij door Euro-
pa en Zuid-Amerika om steun te verwer-
ven voor zijn Vrijstaat. Hij drong door tot 
de Italiaanse koning Victor Emmanuel. 
Mussolini bood hem een eigen univer-
siteit aan. Esser sloeg het af. Het moest 
een Vrijstaat worden. De Griekse dictator 
Metaxas leende hem een torpedoboot-
jager om onbewoonde eilanden in de 
Egeïsche zee te bekijken. Een groep van 
vijf eilandjes werden geschikt bevonden. 
De enige voorwaarde was de stationering 
van twee Griekse douaniers. Esser wees 
het af. Hij wilde zijn eigen douaniers of 
niets. Bijna kreeg hij nog een onderhoud 
met Joseph Goebbels.  Uiteindelijk ging 
alles in rook op met het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog.  
Esser ontsnapte naar Amerika waar hij 
zijn vermogen verspeelde, overleed en 
binnen korte tijd volledig vergeten werd. 
Alleen een kleine plaquette in ziekenhuis 
Dijkzigt herinnerde  jarenlang aan deze 
baanbrekende plastisch chirurg, maar dat 
terzijde. 
 

Een bord voor de kop
Kijk, dat willen we al helemaal niet. Je 
leven lang zwoegen en zweten en dan 
aan het eind in één klap alles kwijtraken 
en naamloos verdwijnen. Dan liever saai 
met die ton op de bank. En natuurlijk ken-
nen we allemaal de gelijkenis die Jezus 
vertelde van die rijke dwaas. Die bezat 
een landgoed waarvan de oogst te groot 
was om in zijn voorraadschuren op te 
slaan. Hij dacht bij zichzelf ‘Ik breek mijn 
schuren af en bouw een grotere, waar ik 
al mijn graan en goederen in kan opslaan.’ 
Daarna zou hij rust nemen en van het 
leven genieten. Maar God zei: ‘Dwaas, 
nog deze nacht zal je leven van je worden 
teruggevorderd.’ ‘Voor wie ...’, vraagt Jezus 
ook ons, ‘Voor wie zijn dan de schatten 
die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het 
iemand die schatten verzamelt voor zich-
zelf, maar niet rijk is bij God.’
We horen het verhaal, we knikken, maar 
we zijn hardleers. Liever een bord voor de 
kop dan een leeg bord op tafel. En malle 
fratsen met ons geld? Wij niet ...

Geen malle fratsen

Personage, gemaakt door Joan Miró.
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Van de 
diaconie

Dank
De diaconie werkt aan diverse Missionaire 
doelen die binnen de Protestantse Kerk 
in Nederland ieder jaar opnieuw worden 
samengesteld.
In deze maand wordt het nieuwe rooster 
voor diaconale doelen voor 2025 opge-
steld;er zijn veel doelen die vragen om 
onze steun.
Via een mevrouw uit Vlaardingen ontving 
de diaconie een mooie gift van 50 euro.
Heel hartelijk dank!
Wanneer u een collectedoel weet dat 
past binnen de diaconale collecten, hoort 
de diaconie graag welke bijdrage dit in 
2025 kan zijn. Graag doorgeven via e-mail 
3231kc29@planet.
De diaconie is dankbaar dat u de collecte-
doelen steeds weer ruimhartig bedeelt. 

Schuldhulpmaatje en Hip Helpt
De komende tijd hoopt de diaconie in 
samenwerking met diverse kerken in 
Voorne aan Zee het project Schuldhulp-
maatje en Hip Helpt verder te organise-
ren. Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar.
Ook nu vraagt de diaconie weer om 
vrijwilligers voor een bescheiden tijd 
met dit mooie doel. Wanneer u over-
weegt te helpen, hoe dan ook, wendt 
u zich dan tot de diaconaal werker: 
desjoel@gmail.com.

Diaconaal werker
U kunt de diaconaal werker ontmoeten 
op de maandagen, woensdagen en de 
vrijdagen in de Sjoel, Turfkade 16, vanaf 
10.00 uur. Wanneer u mensen weet die 
sociale- en maatschappelijke hulp nodig 
hebben of er voor in aanmerking (willen) 
komen, meldt dit aan onze diaconaal 
werker, tonndenotter@protestantsekerk.nl

Toelichting bij de collecten
Wanneer u een van de beoogde collec-
tedoelen in het bijzonder wilt steunen, 
kunt u een storting doen op bankrekening 
NL32 RABO 0365 4804 44 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Brielle, onder 
vermelding van het specifieke doel van 
uw keuze.

Algemeen doel
17 november
Deze zondag collecteert de diaconie voor 
een algemeen doel, dat is bestemd voor
onvoorziene (nood)hulpacties die door 
uw diaconie wordt gesteund.

Indonesië
20 oktober
Op 16 oktober was het Wereldvoedseldag 
daarom collecteren we voor een beter 
leven voor boeren en hun gezinnen in 
Indonesië. Het valt niet mee om boer te 
zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra, de 
kerk versterkt het werk en de positie van 
boeren maar veel van hen zijn arm omdat 
hun grond niet genoeg oplevert. 
Daarnaast lopen ze het risico om door 
grote bedrijven of door de overheid van 
hun land verdreven te worden. Met steun 
van Kerk in Actie helpt de kerk deze 
boeren bij het overstappen op duurzame 
landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en 
kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij 
voor hun rechten kunnen opkomen.
www.kerkinactie.nl/boerenindonesie

Voedselbank Voorne aan Zee
27 oktober
De Voedselbank Brielle is gefuseerd met 
de Voedselbank Voorne aan Zee. De 
voorziening in levensmiddelen is naar de 
inkomsten van huishoudens en de hoog-
te van de vaste lasten.  Het bedrag dat na 
aftrek van de vaste lasten overblijft voor 
onder meer voeding en kleding bepaalt of 
iemand wel of niet in aanmerking komt 
voor voedselpakketten Brielse Voedsel-
bank.
Nu is het bijvoorbeeld nog zo dat een 
alleenstaande ouder met twee kinderen 
die na aftrek van de vaste lasten minder 
dan 520 euro overhoudt, welkom is bij 
de Voedselbank. Voor een alleenstaande 
is het normbedrag 300 euro.  De voor-
ziening van de Brielse afdeling is onge-
wijzigd. De Voedselbank hoopt op uw 
ruimhartige steun.

Zending Ghana
3 november
Ghana is een overwegend christelijk 
land, maar in het droge noorden vormen 
christenen een minderheid. Daarom is het 
belangrijk dat de kerk hier goede leiders 
heeft, die niet alleen veel Bijbelkennis 
hebben, maar ook investeren in contacten 
met moslims. Het opleidingscentrum van 
de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, 
kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor 
op. Daarnaast worden jongeren opgeleid 
voor een praktisch vak en leren analfabe-
ten lezen en schrijven in hun eigen dorp. 

Landbouw Bolivia
10 november
Door klimaatverandering is de regenval in 
het hoge Andesgebergte steeds grilliger. 
Veel jongeren trekken naar de stad, omdat 
ze geen toekomst meer zien in de bergen, 
maar sinds daar waterreservoirs gebouwd 
worden is irrigatielandbouw mogelijk 
en keren jongeren weer terug. In de 
Hoge Andes leren boeren en boerinnen 
samen duurzame landbouw in coöperatie 
verband om biologische groenten te ver-
bouwen en te certificeren. Veel inheemse 
bewoners gaan hun traditionele groen
terrassen weer waarderen. Stadsbewoners 
leren stadslandbouw en scholieren gaan 
aan de slag in schooltuinen. Het geeft 
hoop dat zelfs op 4000 meter hoogte 
landbouw mogelijk is.

De Hoop
24 november
Deze zondag collecteren we voor het 
opvangcentrum De Hoop in Dordrecht. 
De Hoop GGZ biedt ambulante hulp, 
opname in een kliniek, of deeltijd behan-
deling, bij zowel milde- als ook ernstige 
problematiek. Ook zijn er verschillende 
woonvormen voor begeleid en be-
schermd wonen. Naast behandeling kan 
het ook gaan om hulp bij het weer aan 
het werk gaan, begeleiding in de thuissi-
tuatie, hulp bij het vinden van lotgenoten-
contact of pastorale hulp bij levensvragen.

Palestina
1 december
Palestijnse christenen vormen een kleine 
gemeenschap in het Heilige Land: minder 
dan twee procent is christen. Kerk in Actie 
steunt het werk van verschillende orga-
nisaties in Palestina die lokale gemeen-
ten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie 
als bij diaconaal werk. Gemeenteleden 
krijgen meer Bijbelkennis en dat opent 
deuren: ze passen het toe in hun eigen le-
ven en worden actiever in de kerk. Samen 
bespreken ze problemen in de samenle-
ving en zoeken naar oplossingen. 
www.kerkinactie.nl/bijbelinpalestina

(zie ook www.kerkinactie.nl)
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Van de 
kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van 5 september namen we af-
scheid van twee ambtsdragers, Ronald de Ridder, voorzitter van 
het College van kerkrentmeesters en Willem C. Meijboom, diaken 
en Ada de Jonge als diaconaal werker. We bedanken hen voor 
hun inzet en inbreng in het kerkenwerk. De functie van voorzitter 
is helaas nog niet ingevuld. We zijn naarstig op zoek naar iemand 
die deze taak op zich wil nemen. Geen makkelijke taak onder an-
dere vanwege de huidige ontwikkelingen rond het kerkgebouw, 
maar wel van essentieel belang voor onze kerkgemeenschap.

Instemming en besluiten
De kerkenraad stemde in met een voorstel van de generale 
synode over het beleid rond ontzetting uit het ambt (van een 

predikant) of bediening (kerkelijk werker). Betrokkene heeft dan 
geen recht om op een later moment weer enig ambt of eni-
ge kerkelijk bevoegdheid te aanvaarden. Terugkeer in ambt of 
bediening is op dit moment wel mogelijk, al is dat een lange en 
moeilijke weg. Wanneer deze kerkordewijziging definitief is, kan 
dit niet meer.
In onze gemeente is het gebruikelijk om vóór de dienst op de 
eerste zondag van het nieuwe jaar elkaar een goed nieuwjaar 
te wensen. Besloten is dit moment voortaan na de dienst te 
houden.
De eredienst op paasmorgen heeft vaak het karakter van een ge-
zinsdienst. Het vieren van het avondmaal is dan minder passend. 
Besloten is deze viering te verplaatsen naar een andere zondag 
in de paastijd.

Restauratiewerkzaamheden
In een eerder kerkblad meldden we dat we voorlopig alleen 
onderhoud uitvoeren aan het kerkgebouw die nodig zijn om 
de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Voor groot 
onderhoud is er geen financiële ruimte. Maar omdat Rijk en de 
gemeente Voorne aan Zee nu subsidies verstrekken kunnen we 
binnenkort toch aan de slag met het herstel van enkele kapotte 
ramen en het herstel van de vocht doorlatende zuidgevel.

Gemeenteberaad
Aansluitend aan de dienst van 10 november houden we 
weer een gemeenteberaad. 
Graag informeren we u dan over de (re-)organisatie van de 
kerkenraad en het gebruik en verhuur van het kerkgebouw 
in 2025.

Als de herfst is begonnen is het tijd om 
alle goten van de kerk weer schoon te 
vegen. Leen van Geest, Kor van de Polder 
en Tom van der Lugt hebben deze klus 
weer geklaard.
Het was zeker nodig, zoals op de foto’s te 
zien is. 
Hartelijk dank voor al het werk dat weer 
verzet is.

Ies Dekker

De dakgoten zijn weer schoon



Dit najaar organiseren de gezamenlijke 
kerken van Brielle, Rockanje en Oostvoor-
ne weer een serie bijzondere avonden 
met interessante sprekers. Dit keer met 
een speels thema: Kerk, Kunst en Kitsch. 
De eerste avond, op 25 september, beet 
Jan de Rijke het spits af. Jan is actief bij 
Kringloopwinkel Het Vervolg in Oostvoor-
ne, en nam ons mee langs bijzondere 
momenten en voorwerpen uit de winkel, 
die nu tien jaar bestaat. Wist u bijvoor-
beeld dat er in zo’n zestig openingsdagen 
een omzet van ruim 120.000 euro wordt 
behaald? En dat dit bedrag grotendeels 
ten goede komt aan goede doelen? Wist 
u dat de winkel vrijwel geheel circu-
lair werkt? Zo worden bijvoorbeeld alle 
(onverkoopbare) tinnen voorwerpen die 
binnengebracht worden ieder half jaar 
verzonden naar een tinfabriek, die ze 
weer omsmelt en verwerkt. 
Jan toonde ook objecten waarvan het 
gebruik of de waarde bij binnenkomst 
niet meteen duidelijk was. Soms bleek 
het om collectors items, kunstwerken of 
designvoorwerpen te gaan. Via Catawiki 
vonden ze hun weg over de wereld, met 
soms honderden euro’s opbrengst. Zoals 
het zilveren theeservies dat in Taiwan 
terechtkwam.
De quiz aan het eind van de avond, waar-
bij we oefenden in het herkennen van 
waardevolle objecten, werd gewonnen 
door Hilly Timmerman. Zij mag voor 25 
euro gratis winkelen in Het Vervolg!

Bijbelse kunst van Chagall
De tweede avond in deze serie is er 
een inleiding over Bijbelse en religieuze 
motieven in de schilderkunst van Marc 
Chagall, door ds. Jaap Vlasblom uit Spijke-
nisse. 
Chagall is een kunstenaar uit de vorige 
eeuw, die een heel groot oeuvre heeft 
nagelaten. Geboren aan het eind van de 
19e eeuw in Rusland heeft hij tot in 1995 
gewerkt.  Zijn werk bestaat uit schilderij-
en, gouaches, lithografieën, wandkleden 
en gebrandschilderde ramen. Ze worden 
gekenmerkt door het kleurgebruik en 
vaak ook zwevende figuren die de nodige 
fantasie bij de kunstenaar verraden. 
Welk verhaal heeft Chagall met zijn kunst 
willen vertellen? Afkomstig uit een Joods 
gezin in Rusland heeft hij altijd vanuit die 
achtergrond gewerkt, maar wel met een 
brede blik. In zijn werk zijn ook typisch 
christelijke elementen te vinden zoals 
de kruisiging van Jezus. Grote interesse 
heeft Chagall gehad voor de Bijbel en de 
verhalen heeft hij verwerkt in schilderijen 
en kerkramen. 
Vlasblom wil na een inleiding over het 
leven en de kunst van Chagall vooral dat 
Bijbelse werk belichten.

Datum: woensdag 23 oktober 2024
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: Sjoel Brielle, Turfkade 16
Inleider: ds. Jaap Vlasblom, Spijkenisse
De lezing is gratis bij te wonen.

Twintig eeuwen kerken
De derde avond in deze serie is er een 
reis langs twintig eeuwen kerkgebouwen 
en hun inrichting. Ds. Eibert Kok zal aan 
de hand van afbeeldingen laten zien hoe 
kerkgebouwen en hun inrichting zich 
door de eeuwen heen ontwikkeld heb-
ben. In wat voor gebouwen kwamen de 
eerste christenen samen? Wat we daarvan 
weten is fragmentarisch, maar geeft 
tegelijk een beeld van die tijd. Het chris-
tendom was in die eerste tijd een rand-
verschijnsel zonder (kerk)gebouwen. De 
oudste huiskerk die we kennen is die in 
Dura Europos in Syrië uit begin 3e eeuw. 
De kerkbouw komt pas goed op gang 
als in de 4e eeuw het christendom de 
belangrijkste godsdienst van het Romein-
se rijk wordt. Er komen grotere gebouwen 
en de inrichting wordt uitgebreider en 
kostbaarder. In de middeleeuwen zien we 
in de kerkbouw de Romaanse en Gotische 
bouwkunst zich ontwikkelen. De Refor-
matie betekent een omwenteling in de 
manier waarop kerken worden gebouwd 
en ingericht. Ook daarna gaat de ontwik-
keling door. Zo vertellen kerkgebouwen 
en hun inrichting veel over de manier 
waarop mensen geloofden. Het wordt 
een boeiende reis door de tijd!

Datum: woensdag 20 november 2024
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: Sjoel Brielle, Turfkade 16
Inleider: ds. Eibert Kok
De lezing is gratis bij te wonen.

Musical Ruth
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Kerk, kunst en kitsch

Vanaf september wordt er druk gerepe-
teerd voor de musical Ruth. In de kerk 
repeteren de zangers en in de consistorie 
wordt aan spel gewerkt. 
We hebben nog bassen nodig voor het 
koor! Uitvoering op 15 maart.
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In het Informatieblad 2024-2025 heeft u kunnen lezen dat Alina 
van Meggelen en Riet van Toor ook het komend seizoen weer 
twee bezoeken organiseren aan een museum. Welk museum het 
wordt is afhankelijk van de tentoonstelling die op dat moment 
gehouden wordt. Afhankelijk van de groepsgrootte zal een gids 
een rondleiding verzorgen. 
Mocht u zelf een idee hebben over een interessante tentoon-
stelling dan houden wij ons aanbevolen. Dit kunt u dan bij uw 

aanmelding aangeven. Om de kosten laag te houden, gaan we 
met eigen vervoer; graag ook aangeven bij uw aanmelding of u 
met eigen auto komt. 
Data: zaterdag 16 november 2024 en 22 maart 2025

Let op: in het Informatieblad staat een fout in het e-mailadres; 
het juiste adres om u aan te melden is r.v.toor@hotmail.com of 
per telefoon 06-44612867.

Zaterdag 30 november is van 10.00 tot 15.00 uur de verkoopdag 
van de Crea-doe. Zoals ieder jaar is de opbrengst voor de kerk 
bestemd. 
Met de verkoop van handwerk, creatieve bloemstukken, kerst- en 
deurkransen, koek en vintage artikelen, zoals boeken, puzzels, 
kerstartikelen enzovoort, enzovoort, hopen wij weer een steentje 
bij te kunnen dragen aan een mooie opbrengst.. 
Wilt u ons weer meehelpen om er een gezellige najaarsmarkt 
van te maken? 
Voor de verkoop van lekkernijen en voor iets bij de koffie zoeken 
wij thuisbakkers.  Of misschien wilt u als vrijwilliger meehelpen 
met de verkoop van dit lekkers. 
Graag opgeven op e-mailadressen wim.tony.schram@gmail.com 
of elst1957@gmail.com. Wij kijken er naar uit. 
Met hartelijke groeten, namens het Crea-doe-team, 

Grace van der Elst en Tony Schram   

Samen naar het museum

Crea-doe-najaarsmarkt

Gemoedelijkheid ten top tijdens wijkmiddag Rugge-Zuurland
Onder het genot van koffie, thee en cake 
opende Klaas Jut deze wijkmiddag met 
een warm welkom. Aanwezigen moch-
ten gezellig met elkaar kletsen maar 
konden ook hun topografische kennis 
van Nederland en de provincies ophalen. 
Deze plaatsnamenpuzzel zorgde voor 
veel fanatisme en overleg om tot de juiste 
antwoorden te komen. 
Iemand riep: “Muggenbeet, daar heb ik 
nog nooit van gehoord, bestaat dat echt?” 
En om te begrijpen hoe deze plaatsna-
menpuzzel werkt een voorbeeld.
Een ...… is beter dan een vuile rivier. Op 
…… moet dan Schoonebeek worden 
ingevuld.
Nu mag de lezer even nadenken. Als ik bij 
hem niet slaag, kan ik altijd nog bij ……
Na verloop van tijd waren veel plaatsna-
men ingevuld en werden onder leiding 
van Afke Holwerda de 31 antwoorden 
gezamenlijk luidop uitgesproken. Dit gaf 
een mooi gevoel van saamhorigheid. Het 
tussendoor zingen van enkele gezangen 
gaf ons eveneens dit gevoel. 
De middag kreeg een vervolg met een 
hapje en een drankje. Aansluitend werd 
een ieder door Gerry Rex uitgenodigd 
om tekeningen te interpreteren. Tussen 
een overzicht met eventuele antwoor-

den moest het juiste antwoord worden 
gezocht. Hiervoor moest een ieder wel 
van zijn of haar stoel en kon er daardoor 
ongedwongen met een ander worden 
samengewerkt. Aan het juiste antwoord 
was een letter gekoppeld waardoor er 
tenslotte een zin ontstond. De zin luidde: 
‘Fijn dat u er bent, wij hopen dat u wordt 
verwend.’

Voor we allen weer huiswaarts gingen 
werd er gezongen: ‘Ga met God en Hij zal 
met je zijn.’
Het was fijn en goed om zo met elkaar te 
praten, te puzzelen, te zingen, te lachen 
en iets te eten en drinken.
Een hartelijke groet van het wijkteam van 
Rugge en Zuurland. 

Afke Holwerda



20 oktober
Marcus 10: 32-45. Op weg naar Jeruza-
lem vertelt Jezus dat het niet gaat om 
wie de belangrijkste is: het gaat erom dat 
je elkaar dient. Deze zondag is ook de 
Michazondag. Daarom wijken we af van 
het leesrooster en lezen we uit Psalm 10 
en Genesis 20.

27 oktober
Marcus 10: 46-52. Bartimeüs is blind. Als 
hij hoort dat Jezus voorbij komt, roept 
hij of Jezus hem wil helpen. Jezus zorgt 
ervoor dat Bartimeüs weer kan zien.

3 november
Marcus 12: 18-27. Er wordt een vraag aan 
Jezus gesteld, over een vrouw die met 
zeven mannen getrouwd is geweest. Met 
wie zou zij dan in de hemel getrouwd 
zijn?

10 november
Marcus 12: 28-34. Een schriftgeleerde 
vraagt aan Jezus wat het belangrijkste 
gebod is. Jezus antwoordt: God liefheb-

ben en je naaste als jezelf. Deze zondag 
staan we ook stil bij de thematiek van de 
Dankdag voor gewas en arbeid.

17 november
Marcus 12: 38-13: 2. Een arme vrouw 
gooit twee muntjes in de offerkist. Jezus 
vertelt dat zij meer gegeven heeft dan 
anderen, omdat zij gegeven heeft van 
haar armoede.

24 november
Marcus 13: 14-27. Jezus en zijn leerlingen 
zitten op de Olijfberg. Daar vertelt Jezus 
over een moeilijke tijd die komen gaat. 
Op deze laatste zondag van het kerkelijke 
jaar noemen we de namen van de ge-
meenteleden die overleden zijn. De lezing 
zal daaraan aangepast zijn.

1 december
Lucas 21: 25-31. De tijd van Advent breekt 
weer aan. De vijgenboom en de andere 
bomen laten met hun groene knoppen 
zien dat de zomer komt. Zo is het ook als 
we uitzien naar de komst van Jezus.

Tot en met de laatste zondag van het kerkelijke jaar geeft het rooster lezingen uit het 
Marcusevangelie. In het nieuwe kerkelijke jaar – vanaf de 1e zondag van Advent – is het 
Lucasevangelie aan de beurt.20 oktober

3 en 24 november
1 december

(vrijdag 18.30 uur)
25 oktober	 Silvestre N’Goran
8 november	 Eibert Kok
22 november	 Emiel van Asperen

(tenzij een andere locatie wordt vermeld)
• 	 elke maandag
	 10.00 uur Inloophuis Sjoel,
	 12.00 uur aanschuiflunch
•	 elke vrijdag
	 10.00 uur Inloophuis Sjoel,
	 ’s middags repair café
•	 elke maandag
	 Crea-doe-middag, 14.00 uur - Sjoel

Oktober
14	 Tijdgenoten, 20.00 uur, Sjoel 
17 	Groothuisbezoek, 10.00 uur, Sjoel
23	� Leerhuis, ds. Jaap Vlasblom, 20.00 uur, 

Sjoel
27	� Herdenking weggevoerde Joodse 

streekgenoten, 14.30 uur, Sjoel

November
2	� Allerzielen, 10.00 - 17.00 uur,  

Catharijnekerk
6	� Huiskring Leef je geloof, 19,30 uur,  

Tjeerd & Anneke de Groot,  
06-4146 4146

7 	 Alles wat Ademt, 20.00 uur, Sjoel
8	 Concert Lenny Kuhr, 20.00 uur, Sjoel
10	 Gemeenteberaad, rond 11.30 uur
16	� Samen naar het museum, aanmelden 

bij Alina van Meggelen of Riet van 
Toor, r.v.toor@hotmail.com of  
06-4461 2867

18	 Tijdgenoten, 20.00 uur, Catharijnekerk
20	� Leerhuis, ds. Eibert Kok, 20.00 uur, 

Sjoel
30	� Najaarsmarkt Crea-doe, 10.00-15.00 

uur, Sjoel

December
12	 Alles wat Ademt, 20.00 uur, Sjoel
14	� Kerstconcert En Chantant, 20.00 uur, 

Catharijnekerk
19	� Kerstconcert Randstedelijk Mannen-

koor, Catharijnekerk
20, 21, 22 Kerstmarkt, Catharijnekerk

Kerkdiensten Plantage

Kindernevendienst

Agenda 
Sint-Catharijnekerk

Bij de 
diensten
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Micha Zondag
Zondag 20 oktober is het Micha Zondag. Micha Nederland gelooft dat juist christenen de 
opdracht hebben gekregen om te streven naar gerechtigheid, en hierin voorop zouden 
moeten lopen. Dit jaar is het thema ‘Zien we het wel? Kijken door de ogen van de Maker.’ 
Het gaat dit jaar over het onrecht dat te vaak buiten ons gezichtsveld blijft. Aan deze 
dienst doet de Sint Catharijnecantorij mee en we vieren met elkaar het Avondmaal.

Kerkdienst met het Close Singers Ensemble
Voorgaande jaren werd er door de zangdienstcommissie een ‘zangdienst’ georganiseerd. 
Dat was geen dienst waarin meer gezongen werd, maar een kerkdienst met medewer-
king van een koor van elders. Bij het Brielse korenfestival 2023 werd door hen een koor 
gescout: het Close Singers Ensemble uit Dordrecht. Op zondagmorgen 10 november ko-
men zij naar Brielle om voor en met ons te zingen. Dankbaarheid zal het centrale thema 
zijn op deze zondag na de Dankdag voor gewas en arbeid.

Gedachteniszondag
Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, dit jaar 24 november, zal de gedachtenis 
van de gestorvenen zijn. Van alle gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden zijn 
wordt de naam genoemd en voor ieder wordt een kaars aangestoken. Zo willen we hen 
gedenken in Gods licht. Herinneringen, verdriet, dankbaarheid, vragen, geloof, het heeft 
allemaal een plek op deze zondag. Aan de nabestaanden wordt een uitnodiging ge-
stuurd naar het correspondentieadres dat bij het overlijdensbericht is vermeld. Direct na 
de dienst is er ook v oor iedereen gelegenheid een kaars te ontsteken bij de stiltekapel, 
om zo hen te gedenken die we missen.

Bijzondere kerkdiensten



Kerkdiensten vanuit de Sint-Catharijnekerk zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkomroep.nl 
en via ons YouTube-kanaal.
		  Collecten

Zondag 20 oktober	 5de zondag van de herfst	 Kerk in Actie
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Onderhoud
ds. Eibert Kok	 dienst van Schrift en Tafel	
	 m.m.v. Sint-Catharijne Cantorij

Zondag 27 oktober	 6de zondag van de herfst	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Voedselbank Brielle
ds. Gerard Wolfert (Zuidland)		  Onderhoud

Zaterdag 2 november	 kerk open Allerzielen
10.00 uur

Zondag 3 november 	 7de zondag van de herfst	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Kerk in Actie
ds. Dick ter Horst (Hellevoetsluis)		  Onderhoud

Zondag 10 november 	 8ste zondag van de herfst	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Kerk in Actie
ds. Eibert Kok	 dankdag gewas en arbeid	 Onderhoud
	 m.m.v. Close Singers Ensemble

Zondag 17 november	 9de zondag van de herfst	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Diaconie
ds. Evert-Jan Vledder (Hellevoetsluis)		  Onderhoud

Zondag 24 november	 laatste zondag van het kerkelijk jaar	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is wit	 De Hoop Zwijndrecht
ds. Eibert Kok	 m.m.v. Sint-Catharijne Cantorij	 Onderhoud

Zondag 1 december 	 1ste zondag  van Advent	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is paars	 Kerk in Actie
ds. Eibert Kok		  Onderhoud

Zondag 8 december	 2de zondag van Advent	 Kerk in Actie
10.00 uur	 liturgische kleur is paars	 Onderhoud
ds. Eibert Kok	 dienst van Schrift en Tafel

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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 Manna: brood uit de hemel

Groene reis door de Bijbel

Exodus 16: 14-15
De volgende ochtend regende het zacht-
jes. Toen het droog werd, was de grond in 
de woestijn bedekt met een dun wit laag-
je. Het leek net of het gevroren had. De 
Israëlieten zagen het, maar ze begrepen 
niet wat het was. ‘Wat is dat?’ zeiden ze 
tegen elkaar. Mozes zei: ‘Dat is het brood 
dat de Heer jullie te eten geeft.’

Dit is het Bijbelverhaal dat vertelt over 
manna, het voedsel dat God dagelijks uit 
de hemel neer deed dalen om de Israë-
lieten tijdens de veertigjarige doortocht 
door de woestijn eten te geven. 

Met een beetje fantasie kun je je voor-
stellen dat popcorn op manna lijkt én ... je 
kunt er een smakelijke ketting van maken. 
Daarvoor heb je nodig: een heleboel pop-
corn, stevig draad en een dikke naald.
Doe de draad in de naald en rijg de pop-
corn aan de draad. Het werkt het beste als 
de popcorn een beetje hard is.

Hoe denk jij dat manna eruit heeft ge-
zien? Een beetje zoals popcorn?
Zou jij het durven om onbekend voedsel 
dat je ergens vindt, op te eten?
Waarom denk je dat de Israëlieten dat 
durfden? 

In Groene reis door de Bijbel ga je in 12 lessen door de hele Bijbel heen met verhalen, 
vragen, buitenspeurtochten, weetjes, knutselen, quizzen, spelletjes en specials voor 
Kerst, Pasen en Pinksteren. De opbouw is bij elk hoofdstuk hetzelfde met een bijbel-
verhaal, natuuropdrachten, een quiz met bijpassende natuurweetjes en spelletjes. Heel 
afwisselend en leerzaam voor nieuwsgierige kinderen (https://www.arocha.nl/product/
groene-reis-door-de-bijbel/).

12

Zie de zon
Zie de zon
Zie de maan
Zie de sterren in hun baan
Sterren ontelbaar Overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Hoor de zee
Hoor de wind
Hoor de regen als hij zingt
Druppels ontelbaar in de oceaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Ruik een bloem
Ruik een vrucht
Ruik de geuren in de lucht
Geuren ontelbaar zweven af en aan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Voel je hart
Voel je huid
Voel je adem als je fluit
Mensen ontelbaar overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Zie ik de zon de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Heer hoe heerlijk is Uw naam

(Lied 8b)
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Uit de 
Samenleesbijbel

Het getal zeven
Het is niet toevallig dat Petrus vraagt of zeven keer vergeven 
genoeg is. Het getal zeven stond in de tijd van de Bijbel voor 
volmaaktheid. Als je iemand zeven keer iets vergaf, dan bete-
kende dat dus dat het echt helemaal goed was. Wat betekent 
zeventig maal zeven dan, volgens jou?

Zelf doenWeetje

Een paar vragen over elkaar vergeven waarover je samen met 
je ouders, opa of oma, vriendjes en vriendinnetjes kunt praten. 
Want wat betekent vergeven volgens jou? Heb jij iemand wel 
eens iets vergeven of juist niet? En hoe voelt dat? Heb je ook 
wel eens iets gedaan waarvan je later spijt kreeg? Erover praten 
is dan fijn!

Een voorbeeld over vergeven (Matteüs 18, vers 21 tot en met 26) 

De verhalen die Jezus vertelt worden ook wel gelijkenissen genoemd. Het zijn verhalen met een boodschap over het geloof. 
Jezus was niet de eerste die verhalen gebruikte om uitleg te geven. In het Oude Testament zijn ook gelijkenissen te vinden. 
Andere leraren in de tijd van Jezus gebruikten ook gelijkenissen om dingen uit te leggen. 
Om het bijbelverhaal goed te begrijpen moet je weten dat je in de tijd van de Bijbel je dienaren mocht verkopen als je schul-
den had. Met dat geld kon je dan je schuld, of een deel daarvan, terugbetalen.

Uitleg over vergeven
Petrus kwam bij Jezus en zei: ‘Heer, als een andere gelovige mij 
slecht behandelt, dan moet ik hem vergeven. Maar hoe vaak? 
Wel zeven keer?’ Waarop Jezus zei: ‘Nee, niet zeven keer maar 
zeventig maal zeven keer. Luister, ik zal een voorbeeld geven 
over Gods nieuwe wereld.

Een koning wil dat zijn dienaren al hun schulden aan hem te-
rugbetalen. Eén voor één laat hij de dienaren bij zich komen. Er 
wordt ook een man bij de koning gebracht die hem vele miljoe-
nen schuldig is. De man kan niets terugbetalen. De koning zegt: 
‘Verkoop die man, samen met zijn vrouw, zijn kinderen en al zijn 
bezittingen. Dan krijg ik nog iets terug.’

Maar de dienaar knielt voor de koning. Diep gebogen blijft hij 
liggen en zegt: ‘Heb alstublieft geduld met mij. Ik zal u later alles 
terugbetalen.’ De koning krijgt medelijden met de man. Hij zegt: 
‘Ik laat je gaan. Je hoeft dat geld niet meer terug te betalen.’

Eind goed al goed?
Als de man naar buiten gaat, ziet hij een andere dienaar van de 
koning. Die ander is hem nog een paar duizend schuldig. Hij 
grijp hem bij zijn keel en zegt: ‘Nu betalen! De andere dienaar 
knielt voor hem en zegt: ‘Heb alsjeblieft geduld met mij. Ik zal je 
later terugbetalen.’ Maar de man zegt: Geen sprake van.’ En hij 
laat de ander opsluiten in de gevangenis totdat die zijn schuld 
heeft terugbetaald. 

Deze manier van doen komt de koning ter ore waarop de koning 
woedend de man bij zich roept en zegt: ‘Jij bent een slechte 
dienaar! Je vroeg mij om geduld met je te hebben. En ik zei dat 
je het geld niet terug hoefde te betalen. Ik had medelijden met 
jou. En jij had ook medelijden moeten hebben met die andere 
dienaar. 

Hij laat de man meenemen door de bewakers naar de gevan-
genis. Die zullen hem pijn laten lijden totdat hij zijn schuld heeft 
terugbetaald.

Jezus zei: ‘Zo is het ook met mijn hemelse Vader. Hij wil dat je de 
andere gelovige van harte vergeeft. Anders zal hij je straffen.

Elkaar vergeven



Tuincentrum

M. van den Berg

Nieuwe naam  
Vertrouwde service 

 
Profile ‘de Fietsspecialist’ van Oudenaarden  

gaat verder als Bike Totaal van Oudenaarden. 
Kom je snel eens kijken?

Groetjes van het hele team!

´T Woud 4  |  3232 LN Brielle  |  0181-413351  |  www.biketotaalvanoudenaarden.nl

BT_vanOudenaarden_Advertentie_A6.indd   1 04-01-2024   16:36

Reede 38, Brielle
tel: 0181-412322
fax: 0181-472334
maandagochtend gesloten

Voor al uw bloemwensen

Voor al uw 
schilder-, behang- en glaswerk 

staan wij tot uw beschikking met een 
goed advies, service

en vakwerk
www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl

Dalweg 30a • 3233 KK Oostvoorne • (0181) 415577

GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF

Lekker eten?
‘t Voorhuys heeft het voor u!

Vraag het aan Kirsten van Jole
voorhuys1@hotmail.nl
www.kaashandelvoorhuys.nl

‘t Voorhuys
Nobelstraat 3
Brielle

• belegde broodjes
• partyschalen
• cadeaupakketten



15

Weggooien? Mooi niet!
Het mantra van Martine Postma, journalist 
en oprichter van een nu internationale 
beweging tegen de westerse wegwerp-
cultuur, is dan ook: Weggooien? Mooi 
niet! 

15 jaar Repair Café
In 2009 organiseerde zij de allereerste 
editie van het Repair Café: bijeenkomsten 
waar je – gratis – samen met anderen 
aan de slag gaat om kapotte spullen 
te repareren. Dit concept, dat begon 
in Amsterdam, viert deze maand zijn 
15-jarig bestaan en is via een internatio-
naal netwerk actief in 43 landen. In een 
maatschappij waar wegwerp de norm is, 
is spullen repareren rebels. Wat zegt onze 
omgang met spullen over hoe wij kijken 
naar elkaar?
‘EenRepair Café is een bijeenkomst die 
draait om repareren, georganiseerd op 
buurtniveau. Men kan er meegebrach-
te kapotte spullen repareren met hulp 
van vrijwilligers. Doelstellingen zijn het 
verkleinen van de afvalberg, het behou-
den van kennis over repareren en het 
versterken van de sociale cohesie’, aldus 
Wikipedia.

Repair Café in de Sjoel
Op vrijdagen van 10.00 tot 14.00 uur is in 
de Sjoel ook Repair Café. Als je binnen-
loopt vind je mogelijk een fiets die een 
opknapbeurt krijgt of gereedschap op een 
van de tafels en mensen in gesprek met 
elkaar. Dit is wat het Repair Cafe typeert; 
kleine reparaties, ontmoeting en een 
open houding naar elkaar. Misschien kan 
het apparaat gemaakt worden, dat gaan 
wij samen uitzoeken. Mensen weten ons 
te vinden via de landelijke website van 
Repair Cafe, of via de krant en op ‘Fijn Je 
Te Zien’, de agendapagina voor activitei-
ten in gemeente Voorne Aan Zee.
Repair Cafe is in Brielle gestart in 2016. 
Eerst gehouden op ander locaties, onder 
andere de openbare bibliotheek, bij het 
BREStheater, geleid door Ineke van der 
Jagt en Dirk Wolthaus. We hebben een 
stapel gereedschap gekregen van de 
vrijwilligers van toen. Het Repair Café past 
heel goed in de Sjoel. 
Op de website van RepairCafe.org staan 
er allerlei handboeken voor vrijwilligers 
en er zijn genoeg video’s online te zien 
hoe een huishoudelijk apparaat open kan 
en waar onderdelen te koop zijn. Denk 
aan koffieapparaten, laptops, stofzuigers, 
zelfs een oude stoel of radio. Met zorg 
en geduld inspecteren wij wat er aan de 
hand is en als het nodig is maken wij het 

apparaat open. De meerwaarde van een 
Repair Café is dat je het niet alleen hoeft 
te doen.

Diepere vragen
In deze kleine werkplaats oefenen wij 
geduld, afhankelijkheid via anderen en 
worden we geconfronteerd met waar wij 
onze tijd aan kwijt zijn en wat de waarde 
is van onze tijd en aandacht ... Het brengt 
ons op diepere vragen van groot belang 
over hoe wij gemeenschap willen zijn 
met en voor elkaar. Ook de duurzaam-
heidskwestie komt hier om de hoek 
kijken. Kunnen wij de aarde voortdurend 
uitputten voor ‘onze’ levensstandaard? 
En in hoeverre benadelen we de levens-
omstandigheden van mensen in andere 
delen van de aarde waar veel metaal en 
grondstoffen verwerkt worden?
Wij leven nu in een andere tijd dan die 
waarin onze ouders opgroeiden, die zelf 
oorlogen en grote maatschappelijke 
veranderingen hebben meegemaakt. 
Kinderen van nu, de generatie Z (1997-

2012) en generatie Alpha (2013 +), dus 
kleinkinderen en achterkleinkinderen 
misschien, zijn opgegroeid met inter-
net en smartphones; ‘digital natives’, op 
schermen tijdens school en ook thuis. 
Vroeger, als je je iets moest opzoeken, 
was het te vinden in boeken, misschien 
alleen te vinden in de bibliotheek. Nu kun 
je je vraag uitspreken tegen een apparaat 
in je hand en binnen de kortste keren heb 
je een redelijk antwoord op elk moment 
van de dag. Scholieren weten zelfs apps 
en websites waar opdrachten voor ze ge-
maakt kunnen worden. We zijn helemaal 
afhankelijk van techniek geworden, maar 
de kennis om zelf iets te maken of repare-
ren verdwijnt. 

Overweldigende complexiteit
De Franse Protestantse Theoloog Jaques 
Ellul had de overweldigende complexiteit 
van een technologische wereld al aange-
kondigd in 1965, toen hij schreef over de 
grote stappen in ontwikkeling in Europa 
tijdens de opbouw na de Tweede Wereld-
oorlog. Journalist Frank Mulder schrijft: 
‘De kern van de analyse van Ellul is dat 
onze vrijheid wordt ondermijnd doordat 
technische systemen autonoom worden. 
De maatschappij wordt steeds meer ge-
leid door een principe: het ‘vermeerderen 
van de middelen’. Dit noemt hij Techniek, 
met een hoofdletter. Vroeger was het ko-
pen van een stofzuiger een gedenkwaar-
dig moment, nu is het slechts een van de 
vele apparaten thuis die gezien wordt als 
noodzakelijk.
Wat als mensen niet mee kunnen gaan? 
‘Dit technisch-economische systeem 
heeft dus een ingebakken neiging om 
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zichzelf uit te breiden. Het is autonoom, 
aldus Ellul. Voorbeelden daarvan zien we 
iedere dag in de krant. Denk aan econo-
mische groei, waarvan vooraf al vaststaat 
dat die gerealiseerd moet worden.’ Dus 
stilstaan is achteruit gaan, en wie het 
snelle tempo van ontwikkelingen niet kan 
bij houden wordt achtergelaten. Dit gaat 
niet alleen over arm en rijk, maar ook over 
andere werelddelen die de westerse weg-
werpcultuur in stand moeten houden.
Paul Schenderling, econoom, schrijver en 
Christen, spreekt ook over deze thema-
tiek en heeft het over de Economie van 
Genoeg. Hij was recentelijk te gast bij de 
podcast serie ‘De Ongelooflijke Podcast’. 
Het is de moeite waard om dit eens te 
luisteren als je het interessant vindt om 
hier wat dieper over na te denken. Ik 
vind het leuk om hier met u over door te 
praten.

Armen weer leren zien
Op een andere website zegt Paul Schen-
derling het volgende: ‘God vraagt ons 
in deze tijd dat wij de armen weer leren 
zien. Dichtbij, want helaas hebben we in 
Nederland ook één miljoen armen. Maar 
zeker ook de armen ver weg. Hoe rijker 
we zijn, hoe groter de kans dat er een 
enorme kloof tussen ons en de armen 
ontstaat. Het gekke effect dat rijkdom 
heeft, is dat je je een soort onkwets-
baar waant en denkt: wat heb ik met de 
armen van doen? Daarmee dreigen we 
ook echt het evangelie te verliezen. Voor 
het behoud van ons geloof is leven van 
genoeg dus óók nodig. Want er is geen 

groter obstakel voor een levend geloof 
dan rijkdom. Dat heeft Jezus zo duidelijk 
gezegd.’
Het moge dus duidelijk zijn dat een 
consumptie-gericht leven in rijkdom 
ons in feite geestelijk arm maakt en ons 
geloof dooft. Het is de bedoeling dat De 
Sjoel een plek is waar een tegendraadse 
beweging plaatsvindt en geloof handen 
en voeten krijgt. Waar arm en rijk elkaar 
ontmoeten. Waar mensen en spullen met 
aandacht en respect behandeld worden. 
Waar iets van het Koninkrijk tastbaar en 
zichtbaar wordt. 
Onlangs waren er twee jongens van de 
asielopvang om te helpen in het Repair 
Café. Hier op de foto ziet u hoe zij een 
koffie apparaat van een bezoekster helpen 

repareren. Met een onderdeel wat via in-
ternet moest komen, is het koffie apparaat 
van deze mevrouw weer in orde gemaakt 
en kon een onverwachte ontmoeting 
plaatsvinden.

Burendag met maaltijd
Op vrijdag 27 september was er op bu-
rendag een internationale maaltijd met 
Vluchtelingenwerk Nederland Brielle, 
waar twee werelden samen kwamen 
rondom een gedeelde maaltijd. Eritrees 
eten, Sushi, rijsttafels, suikerspinnen en 
schminken voor kinderen met klassieke 
muziek als afsluiter. Iedereen droeg een 
waardevolle bijdrage.
Daar word ik blij van.

Tonn den Otter

Alternatief
verjaardagsfeest

Op dinsdag 17 september waren alle 
80-plussers uit de wijk Nieuwland uitge-
nodigd voor een verjaardagsfeest in de 
Sjoel. Het werd een gezellig samenzijn 
met een koffie en gebak, met een hapje 
en een drankje, met vrolijke en serieuze 
gesprekken. Het was een pilot, nu in wijk 
Nieuwland nog maar één contactpersoon 
actief is die niet in haar eentje alle jarige 
80-plussers kan bezoeken. Het was een 
geslaagd alternatief!
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Heel hartelijk bedankt voor de mooie 
bloemen die we kregen na het overlijden 
van onze Ronald. 
Ook bedankt voor de kaarten en het 
meeleven van de gemeente. Het heeft 
ons goed gedaan.

Rob en Sjaan van Velden 

Hartelijk bedankt voor de mooie bos bloe-
men, de kaarten en andere attenties die 
we mochten ontvangen na mijn operatie 
in het ziekenhuis. 
Dat doet een mens goed.

Mede namens Afke, Jelle Jan Holwerda

Een prachtig bruidsboeket voor onze 
55ste trouwdag van de kerk. We hebben 
er drie weken van genoten. 
We krijgen jammer genoeg nog een 
moeilijke tijd, maar worden ‘gedragen’ 
door alle lieve mensen om ons heen. 
Zo bedankt!

Ton en Els Menkveld

Hartelijk dank voor het mooie zonne-
bloemboeket dat Afke namens de kerk bij 
mij gebracht heeft. Prachtig om naar te 
kijken!

Mieke Jansen -van der Hoek  

Onlangs werden wij verrast met de bloe-
men uit de kerk. Een prachtig boeket werd 
bij ons thuisbezorgd. Na een vervelende 
periode was dat zeker een opsteker. Har-
telijk dank daarvoor. 

Gert en Ria Stam

Bedankt

Inleveren kopij

Laatste orgelconcert
door Cor Ardesch

Carols in
Oostvoorne

19

Kopij inleveren voor 22 november 12.00 
uur: onskerkblad@protestantsegemeente-
brielle.nl. U kunt de kopij ook brengen naar 
Tine Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieu-
we kerkblad komt uit op 5 december. Voor 
foto’s: Joost de Koning, (0181) 416043.

Onze kerk is ook te volgen op: 

Protestantse Gemeente Brielle 

pgbrielle

Een zomer lang waren er op maandag-
avond orgelconcerten. De succesvolle 
serie, met gemiddeld vijftig bezoekers, 
werd eind september afgesloten door Cor 
Ardesch, organist van de Grote Kerk van 
Dordrecht.

De tweede editie van Carols in Oostvoor-
ne is gepland op zaterdag 7 december. 
Er zijn op deze dag drie repetities, direct 
gevolgd door de uitvoering. In het pro-
jectkoor is ruimte voor vijfentwintig geoe-
fende zangers en zangeressen, verdeeld 
over de verschillende stemgroepen. Het 
koor zal onder leiding staan van Jolanda 
Zwoferink, cantrix. Ron van Halen (orgel) 
en Lenie de Meij (harp) verlenen muzikale 
medewerking. 
De kosten bedragen 15 euro. Inbegrepen 
zijn bladmuziek, koffie of thee, soep, fruit 
en na afloop een glaasje glühwein. Ook 
kunt u desgewenst vanaf 5 november 
aansluiten bij de cantorijrepetities op 
dinsdagavond.
Opgeven kan tot 25 oktober via 
carols@kerkoostvoorne.nl o.v.v. naam, 
adres, telefoonnummer en stemgroep. 
Meer informatie en de muziek worden 
toegestuurd na opgave en betaling 
via NL23 RABO 0136 9986 58 
t.n.v. Cantorij Prot. Gem. te Oostvoorne 
o.v.v. Carols 2024. 
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vandaag 
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